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Inleiding 

Op naar Cyprus met de hele groep. We gingen naar hotel Kefalos Damon te Paphos.  

Melanie, Gerben, Raymond, Lex, Nathan, Evelien, Justin, Frank en Inge zijn op 

vakantie gegaan.  

Poeh….. wat was het warm alle dagen en wat hebben we er op los gelachen. 

Zelden zo’n leuke vakantie meegemaakt. Iedereen was super chill.  En daar is geen 

woord van gelogen. 

Alle dagen mooi weer; zo’n 32 graden. Een hotel met appartementen en twee  

zwembaden, elke dag animatie (van waterpolo tot karaoke), een restaurant met een 

lopend buffet en een eiland waar erg veel te zien is, omgeven door de zee. Dus je 

begrijpt dat het elke dag feest is geweest.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 1 Zaterdag 2 september 

We vertrokken van Schiphol. Iedereen was ruimschoots op tijd aanwezig. Ouders en 

begeleiders hebben ons gezellig uitgezwaaid. Het inchecken en de controles duurden 

wel wat lang en uiteindelijk zouden we om 16 uur vliegen. Maar helaas konden 

Melanie en Inge niet mee aan boord door gedoe bij de douane. Tot groot verdriet van 

iedereen. 

Na een prima vlucht en busreis kwamen we om 23 uur( op Cyprus is het een uur later 

dan in Nederland) in ons hotel aan, waar de kamers werden ingedeeld en iedereen de 

koffers uitpakte.  

Toch wel vermoeiend zo’n eerste dag . Zeker door het gemis van twee 

vakantiegangers. We hebben toch nog een heerlijk drankje genomen en de eerste dag 

nog even nabesproken.  

Even na middernacht konden we fijn onze nachtrust pakken. 

 

 

 



Dag 2 Zondag 3 september 

Onze eerste echte vakantiedag begon met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. 

Iedereen genoot zichtbaar van zoveel lekkers. Smulpapen zijn onze vakantiegangers. 

Dat merkte je wel deze week. En meer dan terecht genieten dus. Na het ontbijt 

bespraken we het programma van de dag. 

Er moest nog veel geregeld worden. Inge was er nog niet bij, dus dat kostte tijd voor 

Frank. Telefoontjes naar het thuisfront, excursies regelen en spullen kopen voor 

Gerben, wiens koffer niet was meegekomen. De groep vermaakte zich in de tussentijd 

uitstekend met waterpolo, aquajogging of was gewoon aan het chillen rond het 

zwembad en genoot van de zon.  

Iedereen smeerde zich ook goed in. Dat was wel de afspraak.  

 

Een echte Griekse lunch in een restaurantje niet ver van het hotel was voor onze 

smulpapen een prachtig moment om met de groep bij elkaar te zitten en te kletsen en 

te lachen. Want lachen hebben we deze week veel gedaan. 

Griekse salade, tzatziki, gyros en zelfs kebab en hamburger stonden op het menu.  

Het diner in het hotel was een zeer uitgebreid buffet, waar zoveel heerlijke gerechten 

stonden, dat het soms moeilijk kiezen was. Nog maar een keer extra met je bordje 

naar het buffet dan.  

Elke avond waren er leuke activiteiten ( zoals bingo, open-de-box, dansen, karaoke). 

Er werd muziek gedraaid en voor onze vakantiegangers betekende dat : DANSEN, 

waarbij de andere hotelgasten (heel veel Engelsen) meeklapten.  

Een heerlijk sfeertje. 

 

  



  



 

Dag 3 Maandag 4 september  

De sfeer is top, maar toch is iedereen in afwachting van Inge en Melanie, die feitelijk 

pas dinsdag zullen arriveren. Gelukkig goed nieuws op komst, nadat ik zondag twee 

Nederlandse meisjes heb gesproken over hun vlucht op maandag. Snel Inge en Joost 

geïnformeerd en een vlucht op maandag is misschien mogelijk.  

Daarvoor heb ik de vakantiegangers ’s middags bij elkaar geroepen, toen we een 

middag naar Coral Bay ( een prachtig strand in een baai) gingen en met het nieuws 

dat ze zouden arriveren op maandagavond kwamen de emoties los en werd er luid 

geapplaudisseerd. Zo’n hechte groep is het dus.  

Daarna sloeg de stemming geheel om en genoten we met volle teugen van de zee, 

strand en zon. Heerlijk geluncht met Griekse gerechten en een frisdrank. 

We mochten onderweg elk van ons nog even een fotomomentje hebben , door in een 

sportwagen plaats te nemen. Dat was echt lachen.  

 

Het lopend buffet om 20 uur werd een gezellig onderonsje met uitbundige 

gesprekken en veel humor. De avond stond in het teken van de ontvangst van Inge en 

Melanie, die om 22 uur aankwamen. Er werd volop geknuffeld.  

Terwijl zij nog even wat gingen eten, werd er door ons gedanst op de muziek in het 

hotel. Nathan stal duidelijk de show door uitbundig te dansen en het publiek klapte 

volop mee. De nacht kwam en de rust keerde weer. We waren compleet! 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Dag 4 Dinsdag 5 september 

Met een volledige groep een ontbijt buiten in de zon ( wel met overkapping), dat is 

toch wel echt een vakantiegevoel. Volop verhalen en vooral veel humor.  

De hele week trouwens en dat maakt zo’n week echt compleet. Na wat het regelen 

van wat excursies, besluiten we naar Paphos  te lopen. Langs de kust met prachtig 

uitzicht en natuurlijk veel fotograferen. We bezichtigen daar ten westen van de stad 

de ‘Kings of Tombs’, overblijfselen en archeologische opgravingen uit de tijd, dat hier 

de Grieken en Romeinen hebben geheerst. Onze groep is duidelijk geïnteresseerd in 

dit gebeuren en Frank kan hen door zijn kunstachtergrond heel wat vertellen over de 

geschiedenis. Leuk is het wanneer Gerben de groep vertelt wat er te zien is aan 

mozaïeken en ondergrondse woningen en gangenstelsels. 

 

 

Daarna lopen we de stad in en laten ons verrassen door de bijzondere lunch van een 

heel klein Grieks restaurantje, dat gerund wordt door een Cypriotische dame, die alle 

gerechten en zelfs frisdrank zelf maakt. Voor het eerst maken we deze week kennis 

met ‘shared dining’. We verdelen alle gerechten en dat is leuk om te zien.  

In de middag gaan we naar een hotel aan zee, dat deel uitmaakt van ons hotel en 

daar zwemmen we in zee en in het prachtige zwembad. Veel lol met ons balspel en na 

een mooie middag gaan we richting hotel, waar ons  weer  een avond met diner en 

activiteiten te wachten staat. Het diner heeft elke avond een ander thema: Italiaans, 

Grieks, Internationaal, Barbecue etc.   



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

Dag 5 Woensdag 6 september  

Vandaag gaan we de hele dag op excursie. Een vroeg ontbijt, omdat we om 7.40 uur 

opgehaald worden met de bus.  

We maken een rondtoer over Cyprus. Alleen het Griekse deel, want op het Turkse 

deel mogen we niet komen. We hebben een gids op de bus, die ons van alles vertelt 

over Cyprus. We bezoeken achtereenvolgens de ‘rots van Aphrodite ( een rots in zee , 

gewijd aan deze godin van de ‘schoonheid, liefde en vruchtbaarheid’, die daar uit het 

schuim van de zee oprees. Veel op Cyprus is gewijd aan deze godin). Daarna naar 

Omodos, een wijndorp met gezellige straatjes en een klooster met kerk. Terwijl de 

gids vertelt over de wijn en lychees, die Cyprus beroemd maken, gaan we op weg 

naar Galata, een kerkje, wat van binnen wereldberoemde fresco’s, muurschilderingen 

in natte kalk) laat zien. We genieten van de prachtige omgeving en gaan vervolgens 

naar Nicosia- de hoofdstad van Cyprus. 

Het is lunchtijd, dus op zoek naar een restaurant. Nou, dat lukt. Een gezellig overdekt 

terras met heerlijke Griekse gerechten is ons deel. De gesprekken, lachsalvo’s en 

humor zijn niet van de lucht. We moeten nog opschieten, want de bus wacht al weer 

op ons. Op weg naar een prachtige kerk St Lazarus, waar we onder de indruk zijn van 

het prachtige interieur. 

Op weg naar Paphos met veel files arriveren we na een 12 uur durende tour.  

Na het diner is eer tijd om even rustig te chillen.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Dag 6 Donderdag 7 september  

Na een goede nachtrust bespreken we tijdens het ontbijt de plannen voor deze dag. 

Naar het waterpark met glijbanen of een grote archeologisch gebied aan de haven 

bezoeken. Verrassend dat iedereen voor het laatste kiest. Ze willen wat zien en de 

geschiedenis van het eiland kennen. Dat stemt ons blij. 

Met de taxi – want we moeten nog veel lopen deze dag- gaan we het gebied bij de 

haven verkennen. Ondanks de hitte zijn ze erg geïnteresseerd in wat ze zien en de 

aanvullende verhalen over de geschiedenis. Huizen, badplaatsen, amfitheater en 

dergelijke geven een inkijkje in hoe de mensen toen geleefd en gewoond hebben. Het 

gebied ligt aan zee en daardoor is de sfeer fantastisch.  

Wanneer we het gebied verlaten ontdekken we een sfeervol restaurant _ overdekt 

terras onder de bomen en planten- en genieten we zo van de vele lekkere en typisch 

Griekse en Cypriotische gerechten. Nogmaals ‘shared dining’.   

Wat een sfeer met deze ploeg. Echt vakantie! 

Hierna gaan we naar de haven op zoek naar souvenirs. Nou, er zijn winkeltjes genoeg 

om wat leuks te kopen. Petten, sieraden en luchtjes worden het meest gekocht. Als 

we daarna de taxi bellen, brengt deze ons weer netjes terug naar het hotel.  

Zwemmen en chillen, totdat ons weer een heerlijk diner wordt aangeboden. 

Voetballiefhebbers zijn er ook in onze groep en als de vraag dan luidt of we de 

wedstrijd Nederland- Griekenland niet ergens kunnen gaan kijken, dan komt dat mooi 

uit met ons eerdere plan om een cocktailbar te bezoeken.  

Wat een sfeertje, wanneer we een bar ontdekken met meerdere tv-toestellen 

.Heerlijke en mooie ( niet-alcoholische)  cocktails. Genieten! Als Nederland met 3-0 

voor staat, vertrekken we en na nog een dansje in het hotel op lekkere muziek zoeken 

we onze kamer op voor de nacht.   



 

 

  



  



 

Dag 7 Vrijdag 8 september  

Vandaag naar de Blue Lagoon. Een boottocht op zee staat ons te wachten. De 

bustocht naar de haven van Latchi blijkt een uur eerder, dan het reisbureau ons 

vertelde. Daarom is het nog even stressen om de bus te bereiken. Maar het is ons 

gelukt. Een uurtje door een prachtige omgeving, waarbij de gids ons allerlei dingen 

vertelt. 

Bij de gezellige haven stappen we aan boord van een mooi schip met binnendek en 

bovendek. De meesten van ons besluiten voor op de plecht te gaan zitten met 

prachtig uitzicht op zee. Het is een fantastische tocht en als we na geruime tijd 

aankomen in een baai( Blue Lagoon), kunnen we daar een uur lang gaan zwemmen in 

zee. Wat een genot om te zien, dat de meesten van ons het water ingaan en 

zwemmend en balspelend genieten van dit unieke moment. De anderen blijven aan 

boord en nemen foto’s van de omgeving en ons.  

We moeten helaas weer terug en lunchen uitgebreid in de haven aan de rand van het 

water. Wat een sfeertje! 

Als we de bus weer opzoeken, rijden we naar het ‘bad van Aphrodite’. Daar waar zij 

zich waste met water uit de poel in de grot en zij door dat water ‘eeuwig jong’ bleef. 

Dat moeten wij dan ook maar doen. Met resultaat, hopen we. Vervolgens gaan we 

een bananenplantage bezoeken. Echt mooi en er worden dan ook talrijke foto’s 

genomen. Er ligt vlakbij ook een scheepswrak in zee en daar nemen we ook foto’s en 

Inge en Melanie moeten op een prachtige  rots poseren voor de foto. Daarna nemen 

we de bus terug naar Paphos.  

Na het diner( met  een toespraak van Gerben voor Frank en cadeautjes, wat 

ontroerend was)  worden de koffers alvast wat ingeruimd. Inge wordt apart in het 

zonnetje gezet door Melanie. Wat een lieverds.  Maar dat geldt voor allemaal. We 

maken ons op voor de Karaoke van die avond, waar Evelyn, Gerben en Lex ons 

verrassen met een geweldig optreden. Alle hotelgasten- en dat zijn er veel- zijn 

dolenthousiast. We schateren het nog uit van het lachen, wanneer een 

‘aangeschoten’ Engelse vrouw een vals optreden geeft. Uiteraard genieten we ook 

van een drankje met z’n allen. Naar bed en op naar de laatste dag.  

  



  



 



  



 

 

Dag 8 Zaterdag 9 september 

De laatste dag ……….aah . Zo’n week gaat snel. Na het ontbijt pakken we onze spullen 

in en de koffers gaan in een aparte ruimte.  

Tijdens de lunch in het hotel houden Inge en Frank speeches, waarbij alle 

vakantiegangers in het zonnetje worden gezet met een praatje en cadeautje als 

aandenken aan deze fantastische week. Want dat was het en wat waren alle 

vakantiegangers toch onwijs leuk. Een mooie groep samen met de begeleiders. Uniek 

zou je zeggen.  

In de middag nog even zwemmen in het zwembad van het andere hotel, waar we ook 

gebruik van mochten maken. En dan gaat het snel. Opgehaald met bus op weg naar 

de luchthaven, waar we na een snelle check-in heel lang moesten wachten op onze 

terugvlucht. Het toestel vertrok om 23.45 i.p.v. 20.45 uur. Maar wat doe je dan? 

Gezellig aan een tafel eten , drinken en gezellig kletsen en lachen.  

Want dat kunnen we na zo’n week. We komen rond 3 uur in de nacht aan op Schiphol 

en daar staan ouders, verzorgers en begeleiders al te wachten.  

Na afscheid genomen te hebben, gaat iedereen op weg naar huis.  

Wat een geweldige week. Die vergeten we niet snel. En dat is gemeend.  

Volgend jaar weer.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

                                                    

  

Het was een gezellige vakantie & nu zijn we toe aan uitrusten…. 

Aan alles komt een einde      



    
 

 


